Zie, ik ga iets nieuws beginnen ...

1 Wat is de oorsprong van de biecht?
De oorsprong van de biecht ligt in het handelen van
Jezus Christus zelf. Jezus verkondigt het Rijk van God.
Maar in Hem breekt dat Rijk ook aan, onder andere
wanneer Hij zonden vergeeft en de mens bevrijdt van
de macht van het kwaad. Soms doet Jezus dat zonder
woorden. Zo gaat Hij bijvoorbeeld met tollenaars en
zondaars aan tafel. Daarmee geeft Hij te kennen dat
Hij hen uitnodigt zich met God te verzoenen.

Opvallend is dat Jezus vanaf het begin de twaalf apos-
telen en later de zeventig leerlingen betrekt bij de
zending van verzoening die Hij van de Vader ontving
(vgl. Mt 16,17-19; Lc 10,1-20). Na de verrijzenis geeft
Hij aan de Twaalf uitdrukkelijk de Heilige Geest om
zonden te vergeven (vgl. Joh 20,21-23). De dienst van
de verzoening is bij uitstek een apostolische taak.
Hierin hebben de apostelen en hun opvolgers in het
ambt deel aan het dienstwerk van de gekruisigde en
verrezen Heer (vgl. 2 Kor 5,19-20).

De eerste en fundamentele vergeving en verzoening
gebeuren in het doopsel. Het Nieuwe Testament laat
er echter geen twijfel over bestaan dat we blijvend
nood hebben aan bekering, vergeving en verzoening.
De Kerk gaf dit ‘ambt van de verzoening’ gestalte in
veranderende historische situaties en ervaringen.
Aanvankelijk ontwikkelde zich de publieke boetestand
als de enige weg om na het doopsel opnieuw vergeving
van zware zonden te verkrijgen. Een boeteling moest
een leven van versterving leiden, mocht geen normaal
huwelijksleven leiden, was uitgesloten van publieke
ambten en van handeldrijven. Eenmaal verzoend, werd
de boeteling weer toegelaten tot de eucharistie. Maar
in alle andere opzichten bleef de boeteling behoren tot
de boetestand tot aan het eind van zijn of haar leven.
Dat was voor velen reden om het boetesacrament uit
te stellen tot aan het eind van het leven. Onder invloed
van de lerse en Engelse monnik-missionarissen groeide

in de vroege Middeleeuwen de herhaalbare individuele
biecht, met daaraan een tariefboete gekoppeld. De
private belijdenis van zonden diende nu meer om het
‘tarief’ van de boete te bepalen. Hieruit ontstond gelei-
delijk de biecht zoals wij die nu nog kennen, waarbij
de penitentie volgt op de reeds toegekende vergeving.

2 Wat is het verschil tussen het boetesacrament,
het sacrament van de biecht, het sacrament van de
vergeving en het sacrament van de verzoening?

In wezen is er geen verschil, het gaat telkens om één en
dezelfde sacramentele werkelijkheid. De verschillende
namen verwijzen naar de verschillende accenten die
men op de onderdelen van het sacrament wil leggen.
Bij het woord biecht valt een zwaarder accent op het
element van belijdenis, bij boete op dat van berouw
en bekering, bij vergeving op de kwijtschelding van
schuld, bij verzoening op de herstelde gemeenschap
met God en de Kerk. Toch zullen altijd alle elementen
van het ene sacrament aanwezig moeten zijn.

www.cartoonstock.com

N~ -
Bils

Sorry, je krijgt geen immuniteit voor het
opbiechten van andermans zonden



Zie, ik ga iets nieuws beginnen ...

Telkens wanneer zij door een zware zonde de levens-
gemeenschap met God willens en wetens gebroken
hebben en zich buiten zijn liefde hebben geplaatst.
De Kerk vraagt om in dit geval zeker voor het ontvan-
gen van de communie te biechten. In feite is dit een
minimumregeling. Wanneer de Kerk aan de christenen
vraagt om ieder jaar hun Pasen te houden, dit wil
zeggen de communie te ontvangen, dan suggereert
zij dat dit ook de periode is om het eigen christelijke
leven onder de loep te nemen. Dat houdt ook in dat
men zich sacramenteel met God en de Kerk verzoent in
alles waarin men de standaard van de nieuwe mens in
Christus niet heeft gehaald.
Het behoort tot de geboden
van de Kerk om minstens één
maal per jaar te biechten.

———

Omdat Gods genadige barm-
hartigheid oneindig is, is het
antwoord hierop volmondig
‘ja’. Maar God laat ons de
vrijheid om ‘neen’ te zeggen
op zijn aanbod tot vergeving
en om ons vrijwillig buiten
zijn barmhartigheid te plaat-
sen. Hier situeert zich de
zogenaamde ‘zonde tegen
de Heilige Geest’ waarvoor
geen vergeving mogelijk is. W"

Dat komt omdat de mens

de aangeboden goddelijke

vergeving weigert door Gods liefde af te wijzen. Ook
hebben bepaalde zonden vanwege hun ernstige karak-
ter een excommunicatie tot gevolg, dit wil zeggen dat
men buiten de gemeenschap van de Kerk wordt gesteld
om duidelijk te maken hoe zwaar de zonde is die men
bedreven heeft. De bedoeling hiervan is echter dat
men tot inzicht en verzoening komt en weer opge-
nomen wordt in de volle sacramentele gemeenschap
van de Kerk. Bij oprecht berouw zal de Kerk steeds
vergeving schenken, zodat nooit iemand geéxcommu-
niceerd hoeft te blijven. De vergeving van die zonden
is volgens het kerkelijk recht soms voorbehouden aan
de paus, een andere keer aan de locale bisschop, of aan
daartoe door de bisschop gevolmachtigde priesters. In
stervensgevaar kan iedere priester van alle zonden en
elke excommunicatie ontslaan.
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VERGEEF ME, HEER, IK HEB
GEZONDIGD .. MAAR HET IS
WEL DE SCHULD VAN
MIJMN BROER!

‘Absolutie’ is de vergeving van de zonden die de priester
‘in de persoon van Christus’ uitspreekt over de zonden
die de boeteling berouwvol beleden heeft. Hierbij gaat
het om een pure genade-handeling van Christus. Hijzelf
is degene die vergeeft in het sacrament. De ‘penitentie’
is de boete-act die de priester in zijn eigen wijsheid
en verantwoordelijkheid vraagt van de boeteling.
Met de penitentie antwoordt de boeteling op Gods
genade, geeft hij genoegdoening voor het door hem
aangerichte kwaad en brengt hij zijn oprechte wil tot
uitdrukking om zich verder te bekeren. De absolutie
is niet afhankelijk van de penitentie. De biechtvader
streeft er steeds naar om een geschikte penitentie op
te leggen: een boete-act die aansluit
bij de belijdenis en past bij de gees-
telijke ontwikkeling van de penitent.
De absolutie ontslaat nooit van de
verplichting om aangerichte schade
goed te maken.

-

Er is in principe geen verschil
tussen de biecht in de biechtstoel
en in een biechtgesprek, enkel het
kader is anders. Natuurlijk zal er in
het biechtgesprek doorgaans meer
ruimte zijn om het gehele leven
van de penitent breder ter sprake
te brengen. De atmosfeer zal door-
gaans minder anoniem en minder
formeel zijn, maar dat is zeer afhan-
kelijk van zowel biechtvader als
penitent. De ervaring leert dat het goed is om aan
het einde van een langer gesprek toch te komen tot
een samenvattende belijdenis van de zonden, waarop
de sacramentele vergeving zal volgen.
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Scrupules over vergetelheid zijn niet nodig, maar wat
de boeteling bezwaart, dient hij uit te spreken. In het
geval van zware zonden moet dit zeker gebeuren.
Zowel sacramenteel als psychologisch is het belang-
rijk de hoogst mogelijke eerlijkheid na te streven. Wie
bewust iets verzwijgt of verdraait, leidt niet enkel
de biechtvader, maar ook zichzelf om de tuin. Juist
het ‘uiten’, ja het ‘er uit gooien’ van de zonde helpt
de penitent om afstand te nemen van zijn verkeerd
gedrag. Het berouwvol benoemen van de zonde werkt



bevrijdend. Natuurlijk speelt hier ook het probleem
van schaamte en schroomvalligheid. Soms lukt het
zelfs psychologisch gewoon niet om iets te bekennen.
In die gevallen zal de biechtvader, met veel sympathie
en invoelingsvermogen, een klimaat van veiligheid
en aanvaarding scheppen waarin alles mag worden
gezegd. God wil met de biecht niet veroordelen, maar
vrij spreken en ons verder helpen. Waar de houding
en de woorden van de biechtvader dit duidelijk doen
overkomen, is een bevrijdende belijdenis mogelijk.

De belijdenis van dagelijkse zonden wordt door de
Kerk niet verplicht gesteld, maar wel ten zeerste aange-
raden. Bij een normale groei van het geestelijke leven
zal het innerlijk verlangen toenemen om alle kwaad te
belijden. Bij een verfijning van de liefde voor God en
de mens zal ook het ogenschijnlijk kleine een grotere
rol gaan spelen in het levenslange bekeringsproces.
Men zal dan ook verlangen dit sacrament vaker te
ontvangen.

8 Wat gebeurt er als je sterft zonder te biechten?
De biecht is het sacrament van Gods oneindige barm-
hartigheid. Die verandert niet wanneer een mens
om welke reden dan ook niet in staat is geweest te
biechten voor zijn dood. Wat God met iemand doet
die willens en wetens in zware zonde sterft, moeten
we overlaten aan God zelf. Het oordeel is aan Hem. De
Kerk heeft de dienst van de verzoening te bedienen
en niet vooruit te lopen op het laatste woord dat aan
God is. Het is opvallend hoe de meeste mensen in het
aangezicht van de dood verlangen om met God, mede-
mensen en zichzelf in het reine te komen. leder die
stervenden begeleidt, weet dat er in de eindfase van
een leven heel wat levensbiechten worden gesproken,
soms zonder dat de betrokkenen dit zelf zo zien. In
het kader van dergelijke gesprekken kan men rustig
de sacramentele vergeving binnen brengen. Dit wordt
doorgaans met grote dankbaarheid en opluchting aan-
vaard. Het probleem is eerder dat er te weinig priesters
zijn die dit soort werk rustig kunnen doen..

9 Waarom kan alleen een priester het sacrament
van verzoening schenken?

De Kerk verlaat zich hierbij op de Heilige Schrift.
Christus heeft het dienstwerk van de verzoening aan
zijn apostelen toevertrouwd (zie ook vraag 1). Hun
opvolgers, de bisschoppen, zetten de uitoefening van
dit dienstwerk voort. Krachtens hun wijding vergeven
zij ‘in de persoon van Christus’, dw.z. persoonlijk in
naam van Christus zelf, de zonden. De priesters zijn
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hierbij hun medewerkers, voor zover zij die taak van
hun bisschop of de paus of hun religieuze overheid
hebben ontvangen. In de priesteropleiding krijgen
de kandidaten de nodige theologische, spirituele en
pastorale vorming om biechtvader te kunnen worden.
De biecht is een persoonlijk toespreken van vergeving
en kan daarom niet via het internet of een andere
onpersoonlijke bemiddeling gebeuren.
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10 Wat moet je doen als je wilt biechten en er is
geen priester in de buurt?

In dit geval, of ook wanneer iemand door persoonlijke
omstandigheden in de onmogelijkheid is om te gaan
biechten, kan men van een soort ‘biecht van verlan-
gen’ spreken. Die persoon zal dan zijn zonden aan
God zelf belijden, terwijl hij of zij met groot berouw
om vergeving bidt. Het is de bedoeling dat men zich
vast voorneemt om de belijdenis bij de eerst volgende
mogelijkheid in een sacramentele biecht uit te spreken.
Ditzelfde geldt ook als er in uitzonderlijke omstandig-
heden een algemene absolutie is uitgesproken bij een
verzoeningsviering. Voor dagelijkse zonden bestaan
er ook andere wegen van vergeving en verzoening: de
verzoeningsmomenten in de eucharistie, berouwvol
gebed, Schriftlezing, barmhartigheid voor anderen
en daadwerkelijke dienstbaarheid.

11 Wat is het biechtgeheim en geldt dat altijd?
Het biechtgeheim of het sacramentele zegel van
de biecht houdt in dat de biechtvader verplicht is
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tot absolute en blijvende geheimhouding m.b.t. de
zonden die hem zijn beleden door de penitent. Hij
mag ook op geen enkele wijze gebruik maken van de
kennis die hij door de biecht heeft verworven over
het leven van de boeteling. Er is geen uitzondering
waarin het biechtgeheim geschonden kan worden;
wel berust bij de biechtvader de plicht de gevaren voor
derden via vrijwillige instemming van de biechteling
te proberen voorkomen. Onderdeel van de boete is
namelijk altijd het herstel of voorkomen van schade
aan derden; weigering van de absolutie is daarin het
laatste middel. Maar ook dan blijft het geheim over
het toevertrouwde heilig.
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‘Dit blijft toch onder ons, meneer pastoor?’

De Kerk kijkt op twee manieren naar de zwaarte van
de zonden: van de buitenkant, objectief, beoordeeld en
vanuit de subjectieve beleving ervan. Objectief spreekt
men van het onderscheid tussen ‘doodzonde’ en ‘dage-
lijkse zonde'. Subjectief kan van een ‘zware’ of ‘lichte’
zonde worden gesproken. Een doodzonde is een objec-
tieve inbreuk op Gods wet die in principe zo zwaar is
dat ze de liefde in het hart van de mens vernietigt. Zij
keert het hart van de mens van God af en verkiest het
kwade boven Hem. Hier geldt een objectieve rangorde:
moord weegt zwaarder dan diefstal. Deze doodzonde
wordt een subjectief zware zonde als ze begaan wordt

met volle kennis en weloverwogen toestemming.
Onvrijwillige onwetendheid en wilsonbekwaamheid
kunnen de persoonlijke schuld weliswaar verminderen
of zelfs opheffen, maar ze rechtvaardigen nooit de
doodzonde en zelfs de dagelijkse zonde.

Dit onderscheid tussen zware en lichte zonde geeft
ook een antwoord op de vraag waarom we eigenlijk
moeten biechten. Kan God ons immers niet ook z6 alles
vergeven? Omdat de zware zonde de liefde doodt, kan
ze enkel door de genade-act van God hersteld worden.
Daarvoor is een sacrament van buitenaf nodig, een
gezaghebbend woord, dat ons van dat kwaad ontslaat.
We hebben het nodig te horen: “Uw zonden zijn u ver-
geven.” Anders geloven we het niet eens..

De dagelijkse zonde of lichte zonde doodt de liefde
niet, maar verzwakt deze wel. Daarom kan de mens
deze zelf, met Gods hulp, herstellen. Wel kan de vrij-
willige dagelijkse zonde waarover men geen berouw
heeft, voeren tot doodzonde. Dagelijkse zonde heeft
betrekking op de overtreding van de morele wet in
een lichte materie, maar ook op ongehoorzaamheid
zonder volle kennis of volledige instemming aan de
morele wet in een zwaarwegende materie. Niet altijd
is het onderscheid tussen doodzonden en dagelijkse
zonden met betrekking tot de persoonlijke schuld
duidelijk. Een wijze biechtvader zal dat soms beter
kunnen beoordelen dan de boeteling. Ook de dage-
lijkse zonde belemmert de geestelijke opgang naar
God. Al wat in de buurt van doodzonde komt, brengt
het verbond met God in gevaar. ledere gelovige heeft
de plicht om zijn eigen kennis van goed en kwaad in
het licht van Gods Woord en genade te verdiepen en te
verfijnen, en te groeien in de vrijheid waartoe Christus
ons heeft bevrijd.

De zeven hoofdzonden zijn: hoogmoed, gierigheid,
nijd, gramschap (woede), onkuisheid, gulzigheid en
traagheid. Deze lijst gaat terug op de typische wijsheid
en zelfkennis van monniken in de eerste eeuwen van
het christendom. Op zich genomen zijn deze zonden
niet zo gemakkelijk meetbaar, maar ze zijn duidelijk
herkenbaar als fundamentele zondige neigingen die
andere zonden en ondeugden voortbrengen. Daarom
worden zij in de traditie als hoofdzonden genoemd.
Zij geven grondhoudingen aan die de mens ertoe
brengen de geboden van God te breken. Zij doen
lagere neigingen verkiezen boven het aanbod en
gebod van Gods liefde.



